
WANDELRUST
ontdekken - kiezen - richting vinden

Zodat je met rust kunt wandelen op je
levensweg

Heb jij het gevoel dat het leven jou overkomt, geen idee welke kant je op
moet lopen?
Of vind je zoveel leuk, dat je niet meer weet wat je moet kiezen? 
Of ben je altijd druk, druk, druk en verlang je naar rust? 
Wat wil jij nu echt? 

U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in
Uw nabijheid (psalm 16:11)

→ Vind richting op je levenspad
→ Ontdek de vreugde in je leven
→ Maak ruimte voor wat er écht toe doet
→ Leer genieten onderweg
→ Weet welke keuzes je vandaag kunt maken

Creatieve 
workshop 

Vrijdag 13 juni 2025
10 tot 14 uur

locatie: 
Zouwendijk 2b Ameide

€ 69,- 
inclusief lunch

Groetjes 
Mariëlle en Thea 


